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Inleiding 

Van zaterdag 26 augustus 2023 t/m zaterdag 2 september 2023 hebben 

we met elkaar een prachtige vakantie beleefd in het zonovergoten Cyprus, 

waar we vanaf Schiphol in een kleine 4,5 uur naartoe vlogen.  We 

verbleven in het Damon hotel Kefalos in Paphos waar we sliepen in 

gezellige appartementen, genoten van het ontbijt, het diner, de animatie 

en drie prachtige zwembaden. Aan de hand van dit verslag kun je de vele 

mooie momenten herbeleven en waan je jezelf wellicht weer even in de 

Cypriotische zon.  

 

De gezellige en geweldige groep bestond uit Johnny, Simone, Marc W., 

Lisan, Tessa, Imke, Marc B. en Simon. Als reisbegeleiders gingen Sjan en 

Willem mee. 

 

Het was een geweldig feest waar iedereen zijn of haar steentje aan heeft 

bijgedragen. Dank jullie wel voor de prachtige herinneringen en heel veel 

lees en kijk plezier. 

 

 



 
 

 

 

Dag 1 

Zaterdag 26 augustus 2023 

 

Op vrijdag werd een appgroep gelanceerd met alle vakantiegangers en 

begeleiders van de reis naar veelzijdig Cyprus. Al snel kwamen de berichten 

binnen en bleek dat iedereen er enorm veel zin in had. 

We vlogen volgens het schema om 14.55 met Transavia vanuit Schiphol naar 

Cyprus. Dit betekende dat we uiterlijk om 12.30u allemaal op Schiphol moesten 

zijn. De eerste die wij, Sjan en Willem, zagen zoeken naar de “toen nog” 

onbekend reisleiders was Imke, welke al snel werd gevolgd door Tessa, Simon, 

Marc B. en Lisan. Nadat 

Marc W. ons had 

gevonden was het nog 

even wachten op de 

delegatie uit Friesland. 

Toen ook Simone en 

Johnny zich bij ons 

hadden gevoegd kon het 

grote avontuur beginnen. 

Een laatste groepsfoto 

voor de ouders, een 

knuffel en een zwaai, en 

daar gingen we op weg 

naar de incheckbalie.  

Sjan regelde voor ons ieder een prachtig keycord die ons de nodige privileges gaf 

zoals geen wachtrijen en extra behulpzame medewerkers. Top. 

Uiteindelijk leerden we elkaar al steeds beter kennen en werden de eerste 

grappen en grollen gemaakt. Een gezellige club bij elkaar. 

Met 25 minuten vertraging vertrok het vliegtuig uiteindelijk 

richting de zon. Op wat turbulentie na de start na, was het een 

ontspannen vlucht..  

Eenmaal geland in Cyprus verbaasde het iedereen dat het 

donker was. Hoe dit kon? We hebben het raadsel niet op kunnen 

lossen. 

We hadden de koffers vlot gevonden en voor we het wisten zaten we in de 

shuttle naar het hotel. Bij het zien van de kamers stemde dat iedereen tevreden, 

maar een blik op de klok deed ons verbazen. Het was inmiddels 23.00uur. Een 

snelle navraag bleek dat we alleen nog bij de Mc Donalds terecht konden voor 

een diner. Wat vervelend..! Het smaakte iedereen goed en met een voldaan dook 

iedereen heerlijk zijn/haar bedje in. 



 
 

 

 

 

Dag 2  

Zondag 27 augustus 2023 

 

Om klokslag 09.00u zaten we allemaal aan het ontbijt. Iedereen had de eerste 

nacht in Cyprus lekker geslapen en had zin in een relax-dag! Het ontbijt was erg 

uitgebreid en iedereen vond wat lekkers. 

Met een volle maag kleedde iedereen zich snel om in badkleding en het duurde 

dan ook niet lang of iedereen lag in het zwembad. Met de bal overslaan, 

lummelen, Willem soppen of wedstrijdjes onderwaterzwemmen, het was één 

dolle boel! Door sommige werden de spieren ook nog even getraind tijdens een 

les aqua-joggen. 

 

Onze lunch hebben we in een gezellige taverne gehad. 

We werden enorm verwend en hadden een geweldige 

gastvrouw die ons van extra brood en fruit voorzag. De 

meest lekkere maaltijden werden op tafel getoverd. 

Van Griekse salade tot sandwich met frietjes en zelfs 

een heerlijke tosti met frietjes erbij. Iedereen genoot 

er zichtbaar van.  

Na de lunch stond een mooie wandeling naar het 

strand op het programma. Pootje paden en gezellig 

slenteren langs het water creëerde een erg tevreden 

en relaxte sfeer.. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

‘s-Avonds hebben we voor de eerste keer genoten van het diner-buffet van het 

hotel. Van soep tot salades en van puree tot spaghetti, er was van alles lekkers 

te vinden en alles zag erg keurig verzorgd uit. Maar niets kon tippen aan de 

toetjes. Iedereen kwam met een vol bord terug of ging zelfs voor een tweede 

keer. Groot gelijk, het is vakantie! 

Aangezien het zondagavond was wilden we hierna op stap om ergens een lekkere 

cocktail te gaan drinken. Bij een erg gezellige karaoke-bar in de buurt vonden we 

onze plek en erg lekkere cocktails. De avond was pas compleet toen Simon zijn 

moed verzamelde en mee ging doen aan de karaoke. En dat dit niet 

onverdienstelijk was bleek wel uit het feit dat hij daarna samen met een echte 

artiest uit Nederland samen mocht zingen voor een volle bar. Wat een avond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dag 3  

Maandag 28 augustus 2023 

 

Vandaag konden we lekker rustig aan wakker worden en ontbijten. Om 10.30 uur 

moesten we dan wel klaar staan, maar dankzij het handige lijstje in app had 

iedereen zijn tas snel gepakt en had dus alle tijd voor een lekker uitgebreid 

ontbijt.  

 

Vandaag bracht een ware privé-bus 

ons naar een mega te gek gaaf 

waterpark in Pharos. Het bleek een 

schot in de roos. De mascotte van het 

park werd als snel omhelst door Marc 

B. en na het zoeken van 11 bedjes op 

een rij kon het avontuur beginnen. Al 

snel zoefden de eerste, met of zonder 

opblaasband, van de wilde 

waterbanen. Aan de vrolijke snoetjes 

te zien genoot iedereen er erg van. 

De favoriet van het park was bij 

iedereen de lazy-river, een relaxte 

tocht op een band kris/kras door het 

park. Soms was de rivier niet echt 

lazy en zo vlogen bijvoorbeeld de 

banden van Lisanne en Mauri allebei 

om, met als gevolg dat ze kopje 

onder gingen. 

 

 

Het eten van de lunch leverde hilarische momenten op. De ene moest de strenge 

badmeesters in de gaten houden zodat de rest, stiekem onder hun handdoek de 

zelf meegebrachte lunch (tegen de regels in..) kon opeten. Uiteindelijk was het 

avontuur wellicht minder spannend dan gedacht. Tijd dus voor echte spanning! 

De waaghalzen onder ons konden zich als kanonnenvoer af laten schieten in de 

“cannon drop”, een korte waterglijbaan die je zoveel snelheid gaf dat je er als 

een kanonskogel uit kwam met een vrije val als toetje. Het leverde de nodige 

bommetjes en trotse koppies op. Wat een dag! 

 

 

 



 
 

 

 

 

Uiteindelijk stonden we om klokslag 17.00u weer klaar voor de taxi nadat we 

Lisan en Tessa net op tijd uit de Lazy-River hadden kunnen vissen. Ze kregen er 

kennelijk geen genoeg van!  

 

 

Na wat welverdiende rust hebben we een heerlijke avond gehad rondom het 

zwembad met leuke entertainment. Simon, Tessa, Imke, Lisan en Sjan hebben 

heerlijk gedanst, we hebben meegedaan met de bingo en de avond was helemaal 

compleet na een show van een vuurspuwer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dag 4  

Dinsdag 29 augustus 2023 

 

Na de actieve dag van gisteren was het vandaag tijd om uit te slapen en te 

chillen. Toen Sjan en Willem om 09.00u aan het ontbijt verschenen verbaasde  

het ons dat Simone en Johnny er al zaten. Ze waren weer helemaal fris en fruitig 

voor een nieuwe dag. Al snel vulde de tafel zich en alleen Imke gaf gehoor aan 

het uitslapen. 

Met een volle maag zorgde iedereen dat ze op tijd in het zwembad lagen voor de 

aqua-gym. De spieren waren na een uur trainen, spetteren en vooral lol hebben 

weer helemaal los. De waterpret kon niet op en met een bal erbij werd het al 

snel een dolle boel. Sjans naam veranderd al snel in die van “Sjan Koekenpan”. 

Maar iedereen die dat durfde te zeggen werd getrakteerd op een kopje onder sop 

beurt. Uiteindelijk hield niemand het droog. Hilarisch! 

We besloten om gezellig te gaan 

lunchen bij een lokaal restaurantje. 

Marc B. kwam al snel op het idee om 

een kip-döner te bestellen hetgeen 

meer van ons gezelschap op dit idee 

bracht. Uiteindelijk kregen alleen 

Simone, Marc W en Willem iets anders 

voorgeschoteld. Simone vond het iets te 

warm en zocht uiteindelijk nog even 

verkoeling bij de ventilator.  

 

Na de lunch zijn we gezellig 

naar een overdekt 

winkelcentrum gegaan waar 

iedereen rustig kon winkelen. 

Gelukkig was er 

airconditioning, wel zo lekker 

met temperaturen van boven 

de 30 graden. 

Eenmaal terug op het park 

had iedereen snel zijn 

zwemkleding aan, gevolgd 

door de nodige waterpret. 

 

 

 



 
 

 

 

Na een uurtje chillen was het weer tijd voor het diner waar de sfeer ook weer erg 

gezellig was. Er werd volop gekletst en er werden veel grapjes uitgehaald. 

Iedereen genoot ook weer van de lekkere desserts, maar uiteindelijk kan er maar 

één koningin van de toetjes zijn, en dat is Lisan. 

We besloten als groep vanavond aan te sluiten bij de 

animatie-avond. Maar niet zomaar, nee, onder het 

genot van een heerlijke cocktail! Het is immers 

vakantie! 

Er werd volop gedanst, gelachen en we beproefden 

ons geluk bij “open the box”. Helaas geen dikke prijs 

voor ons. Als laatste waagden Simon en Imke zich 

aan de bingo waarbij Imke nog maar één getal 

verwijderd was van de hoofdprijs. Maar helaas. 

Om 22.00u zochten we allemaal ons bedje op 

aangezien de wekker morgen gaat voor een excursie. 

Maar daarover morgen meer!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dag 5  

Woensdag 30 augustus 2023 

 

Vandaag even geen uitslapen maar juist een wekker. Om 7.00u moesten we bij 

het ontbijt zijn om op tijd klaar te staan voor een eiland-tour. Het leuke van zo 

vroeg ontbijten is dat we het ontbijt helemaal voor onszelf hadden en er van 

alles meer dan voldoende was! 

Om klokslag 07.30u stond iedereen klaar voor de tour die ons langs de 

hoogtepunten van het eiland zou voeren onder leiding van een gids die allerlei 

informatie zou delen. Eenmaal in de bus bleek de airconditioning onze beste 

vriend. We vonden snel onze plekjes en de tour kon beginnen. Dat de reisleider 

alleen Engels kon was geen enkel probleem. Wat we konden verstaan, konden 

we verstaan, wat we konden vertalen, konden we vertalen en wat we niet 

konden verstaan… Ach dat zagen we vanzelf wel! 

Na een kleine 45 minuten stopten we op de berg van 

Aphrodite. Dit was één van de verhalen die we niet helemaal 

konden volgen.. Maar, het uitzicht was er niet minder om. 

Hoge kliffen boven een wilde zee, het leverde een mooi 

plaatje op. 

Eenmaal terug in de bus maakte sommige nog een kort 

slaapje waar anderen juist genoten van de pracht en praal 

van het eiland. 

Na een klein uurtje rijden deed zich de volgende 

bezienswaardigheid voor. De  bus stopte aan de 

rand van Omodos. Een prachtig pittoresk dorpje 

met schilderachtige straatjes en pleintjes. Bij het 

bezoek van een erg charmant kerkje werden alle 

dames naar buiten verwezen aangezien ze met 

blote schouders of blote knieën de kerk betraden. 

Drie weesgegroetjes en door.. In de kleine straatjes 

van Omodos werden de eerste souvenirs ingekocht 

om vervolgens weer op tijd bij de bus te zijn. 

Rond het middaguur bezochten we “Churchill of the Virgin in Galata. Een kerk uit 

1300 die voorzien was van een houten dak. Aan de buitenkant leek het gewoon 

op een mooie veldschuur. Maar eenmaal binnenin snapten we waarom deze kerk 

op de Unesco lijst is gezet. Iedereen keek zijn ogen uit. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Toen de reisleider ons attendeerde op de eetbare vijgen aan de 

boom probeerden enkele van ons dit. Johnny dacht dat hij dit 

kon doen buiten ieders zicht om, maar de fotograaf heeft toch 

vast weten te leggen hoe hij de vijg vakkundig tegen de grond 

spuugde. Kennelijk smaakte hij niet! Dan maar een lekkere 

echte Cypriotische koek, want die ging er bij iedereen wel in. 

(We zeggen er niet bij dat deze van de Lidl kwamen..) 

Op naar de hoofdstad Nicolai waar we 

twee uur hadden om te lunchen en te  

shoppen. Het meest bizarre aan deze 

stad is de scheidslijn die dwars door de 

stad loopt en het Griekse deel van het 

Turkse scheidt. Helaas duurde de lunch 

iets te lang waardoor er geen tijd meer 

was om de paspoortcontrole naar het 

Turkse deel te nemen. De lunch was 

overigens wel fantastisch. Enkele 

gedeelde platen met echte Griekse 

maaltijden vulden de tafel en door 

iedereen werd heerlijk gegeten van al 

het lekkers. Het feit dat we in een 

binnentuin zaten die zelfs boven ons 

was volgroeit met de mooiste planten maakte het plaatsje compleet. 

Eenmaal terug in de bus was de reisleider even boos op ons aangezien we 10 

minuten te laat waren. Sorry meneer, we zullen het nooit meer doen! Tijd voor 

een after lunch dip. Vrijwel iedereen begon al snel te knikkebollen op weg naar 

ons laatste stop Larnaca. Er werd zelfs bij elkaar op schoot geslapen. Behalve 

door Marc W. Maarja, die had zijn handen vol aan het wegduwen van Sjan die 

tijdens haar slaapje telkens tegen hem aan viel. In Larnaca hebben we nog een 

prachtige kerk bezocht. Wederom waren blote knieën verboden dus zelfs Tessa, 

Imke en Lisan wikkelden een kleed voor. Het was wederom een prachtige kerk 

om te zien, niet te vergelijken met die in Nederland. Door Marc, Willem en Mauri 

werden nog kaarsjes aangestoken. Omstreeks 18.00u stopte de bus voor het 

hotel en iedereen had behoefte aan het zwembad. Het duurde dan ook niet lang 

voor de eerste bommetjes werden 

gemaakt. En dat terwijl het bad al 

was gesloten.. Prachtig! 

Na het diner hebben we de avond 

rustig afgesloten met een spelletje 

in een bar met live-muziek. Johnny 

kende het spel skibo aanvankelijk 

niet, maar hij sloot de avond wel af 

als winnaar! Wat een dag!! 

 



 
 

 

 

Dag 6  

Donderdag 31 augustus 2023 

 

Op het programma stond vandaag UITSLAPEN.. Maar nee hoor, om klokslag 

09.00u waren alle stoelen aan de speciaal voor ons gereserveerde ontbijttafel 

gevuld. Iedereen was weer klaar voor een nieuwe leuke zonnige dag. 

Om 12.00u zou de taxi vertrekken naar een van de mooiste baaien van Cyprus 

voor een lekkere stranddag. De baai werd al snel omgedoopt tot de haai-baai. Nu 

maar hopen dat we die niet tegen gaan komen. Totdat de bus vertrok had 

iedereen lekker vrijaf. De meesten zochten de verkoeling van het zwembad op, 

andere kozen ervoor om lekker te chillen op de kamer. 

 

Precies op tijd stond iedereen klaar en kon de taxi vertrekken naar “Coral bay”. 

Bij het zien van de baai snapten we allemaal waarom dit één van de mooiste 

baaien van het eiland is. Een mooi breed zandstrand met kristalhelder water. 

Toen de bedjes waren verdeeld en iedereen zijn 

of haar zwemkleding aan had duurde het niet 

lang tot iedereen de zee in ging. Aangezien we 

maar één luchtbed bij ons hadden moesten we 

hierop afwisselen. Sommige lagen er net lekker 

op te dobberen tot er een h aai aan kwam die het 

bedje deed schudden met als resultaat dat 

degene die erop lag in het water belandde. Alleen 

Marc W. trok zich nergens wat van aan en lag 

prinsheerlijk met zijn ogen dicht te genieten van het 

deinende water.. Helaas was het luchtbed geen lang 

leven toebedeeld waar een mega scheur maakte een 

einde aan deze pret. 

De rest van de dag is er heerlijk gespeeld met de bal, 

gezwommen, geklets en  gesopt. Als afsluiting hebben 

we allemaal een heerlijke ijsco uitgezocht die ons 

oververhitte lijven wat af kon koelen. 

 



 
 

 

 

Om klokslag 16.45u stond de taxi weer paraat om ons op te halen. Helaas had 

de bus kennelijk geen airco (of het was buiten te warm) waardoor met name 

Lisan het gevoel had dat ze als een ijsklontje aan het smelten was.. 

Na een avond rust was het animatieteam er 

vanavond weer. Dus werden na het diner de 

welbekend “open the box” en bingo weer 

gespeeld. Dat wij al bijna een week 

aanwezig zijn blijkt wel uit het feit dat we 

als hardste van alle aanwezigen luidkeels 

roepen “Asha Asha” als de ballen worden 

geschud, en “OOOOOHW” als een getrokken 

getal eindigt op een 0. 

Het was wederom een hilarische avond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dag 7  

Vrijdag 1 september 2023 

 

Dag 7 alweer. De tijd vliegt. Toen wij een boottrip naar de Bleu Lagoon boekte als 

afsluiting van de vakantie leek het nog zo ver weg. En nu stond de wekker ineens 

om 07.00u omdat we anders de boot zouden missen. 

Na een lekker ontbijten namen we om 08.40u de bus richting de haven van 

Latchi. Onderweg werd er weer van alles over de omgeving verteld door een 

aardige reisleidster. Toen ze wat meer info gaf over boottrip vertelde ze ook dat 

ze ooit (10 jaar geleden) een haai hadden gespot op onze route. Zouden we dan 

vandaag naar de haai-baai gaan?!? Er werd veel gefantaseerd. 

Latchi bleek een trekpleister te zijn onder toeristen en er lagen ook meerdere 

prachtige boten in de haven. Wij hadden natuurlijk niet de eerste de beste boot 

uitgezocht maar één met een glazen bodem, de Mediterranian One. Eenmaal aan 

boord namen we snel onze plekjes in. Sommige op het zonnedek, de andere voor 

op de punt van de boot. Het water in de haven was al kraakhelder, dat betekend 

veel goeds voor de bleu-lagoon.. 

Tijdens de tocht genoot iedereen van het prachtige uitzicht, de wind door de 

haren en de witte schuimkoppen die tegen de boot sloegen. Tessa imiteerde zelfs 

nog de Titanic door met haar armen gespreid voor op de boot te gaan staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

De bleu-lagoon bleek een waar paradijs. Nadat de boot voor anker was gegaan 

mochten we gaan zwemmen, van de boot duiken of glijden en lekker snorkelen. 

Het kraakheldere water, de mooie baai, de diverse boten voor anker en de blije 

koppies onder de duikbrillen gaven iedereen een heerlijk gevoel. Hemels! 

Eigenlijk was de tijd tekort om hier te zwemmen maar helaas, de scheepshoorn 

klonk en we moesten weer aan boord. Maar niet nadat we de laatste vissen, die 

zich voornamelijk schuilhielden onder de rotsen maar gespot werden door Sjan, 

gedag hadden gezegd. 

Aan boord vond iedereen snel zijn of haar plekje weer op om moe maar voldaan 

in alle rust na te genieten van al het moois. Deze rust werd echter abrupt 

beëindigd toen het allermooiste en meest onverwachte gebeurde. Plotseling 

zwommen er dolfijnen rond de boot. Glooiend kwamen ze boven de golven uit en 

zwommen ze met de boot mee. Wauw. Volgens de kapitein was dit pas de 

tweede keer dit jaar dat ze überhaupt dolfijnen in dit gebied hadden gespot. Dit 

had zelfs de reisleidster nog nooit gezien. Iedereen had een twinkeling in zijn 

ogen! 

Terug aan de kade hebben we heerlijk 

geluncht bij restaurant Phofos waar we een 

uitzicht hadden over de gehele haven. 

Na de lunch vervolgden we onze weg per bus 

naar de baden van Aphrodite. De mythe zegt 

dat als je je gezicht wast met het water uit 

deze baden, je 30 jaar jonger wordt. Willem 

was de eerste die het deed, maar bij hem 

hielp het niet. Toen was Johnny aan de beurt. 

Het antwoord op de vraag of het bij hem 

werkte hebben we aan Simone overgelaten.. 

Op weg naar huis hebben er nog een korte stop gemaakt bij een 

bananenplantage en een scheepswrak. Omstreeks 16.30u stopte de bus weet bij 

het hotel waar iedereen snel de verkoeling van het zwembad opzocht! 

Na het wederom heerlijke diner met de nodige lekkere toetjes zochten we een 

mooie plek op langs het zwembad. Vanavond was het karaoke-avond. Och, wat 

hadden we daar zin in met z’n alle. Simon kon niet wachten om zijn duet te 

zingen met Larah Holland. Naast Simon betrad uiteindelijk ook Imke het podium. 

Maar dat ware niet de enige. als we de dans activiteit meetellen heeft iedereen 

(behalve Sjan en Willem) op het podium gestaan. Wat een toppers!! Oh nee, zo 

mochten we ze niet noemen.. Haha. 

Het was weer een erg geslaagde avond. Helaas wel de laatste avond voor ons op 

Cyprus maar wat hebben we genoten van alle leuke momenten. Vrijwel het 

gehele hotel kent ons ondertussen. We lopen als ware “ bekende” gasten rond en 

er worden menig “boxen” uitgedeeld aan de andere gasten. Wat zullen ze ons 

hier missen!! 

 



 
 

 

 

Dag 8  

Zaterdag 2 september 2023 

 

De dag dat je weet dat die gaat komen. De laatste dag van dit fantastische 

avontuur. We hadden besloten dat we de vakantie af zouden sluiten met een 

echte chill dag. Dit kon makkelijk aangezien we pas om 17.50u door de bus 

zouden worden opgehaald om naar het vliegveld te gaan. 

We konden vandaag lekker uitslapen. Na het drukke programma van afgelopen 

week wellicht geen luxe. Om half 10 druppelden de eerste gasten de 

ontbijtruimte binnen en kwamen de praatjes langzaam op gang. Marc W. besloot 

de dag te beginnen met aardappelen en worst, wellicht dankzij het voorbeeld van 

de Engelse gasten. Al liet Marc de witte bonen in tomatensaus staan.. 

Om 12.00u moesten we helaas onze appartementen verlaten, maar iedereen had 

zijn of haar koffer ruim op tijd ingepakt en naar de “lugage room” gebracht. 

Eenmaal op een ligbed aan één van de drie zwembaden kon het chillen beginnen. 

Het duurde echter niet lang voor iedereen in het water lag. Wellicht had dit te 

maken met de 8e dag op rij met volle bak zon en temperaturen van boven de 30 

graden. 

 

We hebben heerlijk gelummeld met de strandbad waarbij degene die de bal uit 

het zwembad sloeg werd gesopt.. Sommige leken het spel hierdoor wat zekerder 

te spelen om maar niet kopje onder te hoeven, terwijl de andere juist extra hard 

sloeg in de hoop dat.. 

De afgelopen week is er enorm veel gezwommen, maar de echte waterratten 

onder ons waren toch wel Lisan en Tessa. Ze hebben vandaag samen met Marc. 

W. en Imke vier uur non-stop in het water gelegen, alleen voor de lunch kwamen 

ze eruit. Wat hebben ze genoten. 

Na de lunch hebben we het wensenlijstje, die we op dag 1 hebben gemaakt, erbij 

gepakt waarna we tot de conclusie kwamen dat we op het buggy rijden na alles 

hadden gedaan. Iedereen was dik tevreden. 

 

 



 
 

 

 

Simone en Johnny hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog even te 

gaan shoppen en Simon en Marc B. hebben wat quality-time gehad aan de rand 

van de zwembad. En Sjan en Willem, ach, wij hebben alleen maar genoten, net 

als alle andere dagen.. 

Oh ja, bijna vergeten. De hele vakantie paste iedereen enorm goed op zijn of 

haar spullen. Tot 15 minuten voor vertrek. Tessa wilde nog even een slipper 

oprapen aan de rand van het zwembad waarbij haar telefoon met een dubbele 

salto het zwembad in dook. Gelukkig viste een andere badgast de telefoon snel 

op. Het leek erop dat de telefoon de reis niet zou overleven, maar een föhn en 

rust deden wonderen. Eenmaal in het vliegtuig deed de telefoon het weer.. 

Om 17.50u vertrok de bus volgens plan naar 

AirPort. We hadden inmiddels al vernomen 

dat we een uurtje vertraging zouden hebben 

maar dat mag de pret niet drukken. 

Eenmaal door de douane werd er nog wat 

lekkers gegeten en mocht iedereen iets 

lekkers uitzoeken voor tijdens de vlucht. 

Het vliegtuig vertrok uiteindelijk met het uur 

vertraging vanaf Pafos AirPort richt 

Amsterdam. Onderweg werd er nog gezellig 

geklets, een filmpje gekeken, wat gelezen of 

geslapen. Het was een rustige vlucht en we 

landde uiteindelijk om.. 

Gelukkig kwamen alle koffers weer van de band rollen zodat niets een weerzien 

met de familie nog in de weg stond. We waren moe van de intensieve maar oh zo 

mooie reis en zaten vol van verhalen. Dit leverde dan ook ontroerende beelden 

op toen iedereen het thuisfront weer in zijn of haar armen sloeg. Na wat knuffels, 

bedankjes en laatste woorden nam iedereen afscheid van elkaar. Het was een 

prachtige trip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Verder nog even dit…  

Vergeet niet dat: 

- We met elkaar een super mooie vakantie hebben beleefd. 

- Iedereen daar zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen. 

- Lisan tijdens deze reis Lisan van Summeren werd genoemd en hierop 

altijd zei; “ga toch fietsen..”. 

- Tessa samen met Lisan altijd in het zwembad te vinden was en van ’s-

ochtends vroeg tot ‘s-avonds laat goede zin heeft. 

- Marc W. het idee opperde om naar een café te gaan voor de borrel 

waardoor het café vanaf nu Marcs Pub heet. 

- Simone heel goed haar gezicht strak kon houden toen Willem een grapje 

uit wilde halen met haar koffer. Zo goed zelfs dat Willem het benauwd 

kreeg.  

- Johnny een echte stoere kerel is. Zo stoer zelfs dat hij heel graag op een 

waterscooter had willen varen. Helaas kon dat deze vakantie niet 

doorgaan.  

- Marc B. meteen enthousiast werd toen Sjan en Willem voorstelden om 

volgend jaar met z’n alle met Tendens naar Lapland te gaan. 

- Simon tijdens de karaoke avond in Marcs Pub een duet mocht zingen met 

een echte Nederlandse artieste 

- Imke zei dat ze graag uit wilde slapen, maar toch iedere keer op tijd aan 

het ontbijt zat. Kennelijk wilde ze niets missen en overal bij zijn. 

- Sjan heel de vakantie Sjan Koekenpan is genoemd en ons vakkundig langs 

alle wachtrijen heeft geloodst.    

- Willem iedere ochtend begon met een paar bakken koffie zodat hij zich 

heel de dag uit kon leven. 

 

 

Persoonlijk woord 

Lieve Tessa, Marc W., Simone, Simon, Marc B, Lisan, Imke en Johnny. Wij willen 

jullie enorm bedanken voor deze fantastische reis naar Cyprus. Wat was het 

geweldig. Van het waterpark tot de boottrip en alles wat we daar tussenin 

hebben gedaan. Jullie waren overal voor in, deden enthousiast mee, hadden 

leuke ideeën en genoten van de kleine dingen zoals een cocktail of een ijsje. Wij 

hopen dat jullie net zo hebben genoten als dat wij dat hebben gedaan. Gelukkig 

kunnen we bij het lezen van dit reisverslag lekker nagenieten. Dank jullie wel. 

 

Gekke en lieve groeten van Sjan en Willem 


